
Onze visjes zijn allemaal 

GEWELDIG! 

Ze leerden de poppen Ju-
les en Marie aankleden. 

Eerst de broek,  dan de  
sokken,é 

Onze visjes deden dit alle-
maal supergoed. 

Meer nog toen juf Kim 
vroeg wat er onder de lan-
ge broek zit,  zei Bi-
lal ;kaka.  

In de visjesklas zit er ook 
een Marie.  En Janice nam 
de woorden van juf Kim wel 
heel letterlijk om bij Ma-
rie de sokken aan te doen. 

Onze visjes hebben ook al 
hun eerste liedje ge-
leerd,zingen jullie mee? 

 

 ôActief bezig zijn in de buitenlucht is 
goed voor kinderen. Spelen en bewegen 
is heel belangrijk voor jullie kleuter. 
Het is ook bekend dat kinderen die re-
gelmatig lekker buiten kunnen spelen, 
beter in hun vel zitten, goed eten en sla-
pen, meer tevreden zijn en zich beter 
ontwikkelen. 

Reden genoeg dus om naar buiten te gaan!õ 
Wij, als gezonde school, kunnen dit alleen maar 
beamen.  We spelen buiten wanneer we kunnen,  
onze kleuters zijn niet bang van wat lichte re-
gen of van wat kouder weer. 
Dus een regenjas met kap is een must. 
 
Daarom willen we jullie vragen om jullie kleuter 
aangepaste kledij aan te doen. 

De herfst is begonnen!  

Nieuws uit de visjesklas 

 

 

Kleuterpraatjes 

Dit zijn mijn wangetjes en dit is mijn kin.  

Dit is mijn mondje met tandjes erin.  

Dit zijn mijn oren, mijn ogen, mijn haar.  

Nu nog het neusje en dan zijn we 

klaar.  

Niet vergeten! 
 

* Overal naam opschrij-
ven, er zijn al veel spul-
letjes in onze verloren 
voorwerpen bak. 

* Iedereen komt op tijd! 
Veel leuker voor de juf-
fen en de klasgenoot-
jes. 

* We spelen veel buiten 
ook als het een beetje 
regent;  dus een regen-
jasje met een goede 
kap is echt wel noodza-
kelijk. 

   



Ook onze kikkertjes en juf Sanne maakten 
kennis met Jules en het boekje Jules houdt 

van kriebelen. 
 

 

 

 

 

 

 

De kikkers maakten 
kennis met giraf 
Jop op een wel heel 
speciale manier na-
melijk op de I pad.  

Kleuters zijn hierin 
vaak sneller dan 
wijzelf. 

Wie leert er hier 
iets van iemand an-
ders? 
 

Kikkerpraatjes 

De uiltjes knutselden een spiegeltje. 

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,... 

Onze uiltjes en hun gevoelens 

Ze keken 

Bang  

 

 

 

Blij 

 

 

Boos 

 

 

Verdrie-
tig 



 

 

  Muizen piepjes 

Nieuws uit de Rikki klas 
De rikkiõs zijn supergezond.  Ze leer-
den over groenten en fruit.  Ze maak-
ten lekkere fruitsla. Mmmmmé 

Samen met de muizenklas gaan ze ook 
lekkere soep maken,  wat zullen we 
weer smullen. 

Het liedje van de groentesoep is een 
echte meezinger: hier gaan we... 

een idee. 

We nemen snel een grote pot en 
iedereen doet mee. 

Ballen draaien, niet 
te groot en niet te 
klein  

en zorg dat ze zo 
rond zijn als een bal-

letje moet zijn. 

 

Willen jullie groentesoep, dan heb ik 

een idee. 

We nemen snel een grote pot en ie-
dereen doet mee. 

Roeren, roeren, we roeren in de pot 

en als de soep dan klaar is dan eten 
we ze op. 

Ham 

Auw 

Blazen 

Ham  

Hmmm,lekker 

Willen jullie groentesoep? 

Willen jullie groentesoep, dan heb ik 
een idee. 

We nemen snel een grote pot en 
iedereen doet mee. 

Snijden, snijden, zeg kijk eens 
hoe ik snijd, 

de worteltjes, tomaten en veel 
water moet erbij. 

 

Willen jullie groentesoep, dan heb ik 

Onze muizen houden niet zo van kaas maar wel van lekkere 
groentjes en sappig fruit. 

Als echte koks gingen ze aan het werk om een heerlijke fruitsla 
op tafel te toveren.  Opgepast, messen kunnen heel scherp zijn,  
voorzichtig zijn.  



 

Onze draakjes leerden over 
boeken. 

Ze kozen,als een echte kinder-
jury, het mooiste boek. 

En de winnaar was: Kees Kietel, 
meegebracht door Brend De 
Pauw. 
 

 

 

 

 

Bij elk thema 
staat er ook een 
letter centraal:  
deze keer was de letter B aan 
de beurt.  Woordjes zoeken,  
voorwerpen meebrengen, over-
schrijven,é allemaal leuke acti-
viteiten om de letter te verken-
nen. 

Draken zijn echte boekenwormen 

De eerste schooldag is toch voor iedereen wat 
wennen,  ook voor de juffen.  Maar Tiebe vond 
dat de juf de eerste schooldag al veel te lang 
aan het praten was en zei: ôWanneer gaan we 
nu eindelijk beginnen?õ 

De eendjes kunnen mooie verhalen schrijven 

De eendjes kunnen zelf mooie verhalen verzinnen en maken er knap-
pe tekeningen bij. 

De boeken kennen geen geheimen meer voor hen. 

En waar ga je al die boeken halen?  In de bibliotheek en daar leer-
den ze een heel gek liedje van. 

Bonjour ,je suis Flonflon ,le petit 
mouton. 

Samen met de kleuters van de derde  

kleuterklas praten we wekelijks  

Frans. 


